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Beste collega’s, belanghebbenden &
kermislie� ebbers,

H
et is vrijdagochtend 26 september, 
wanneer ik in onze caravan in het 
Limburgse Ell dit voorwoord schrijf. 
Ook in deze laatste weken van ons 

kermisseizoen werken we weer vanuit 
onze ‘mobiele woning’ op een plek waar 
de reisafstand naar de vele toonaange-
vende kermissen in deze regio fl exibel en 
snel afgelegd kan worden. Het is de vrij-
dag van de start van de Weerter Kermis. 
De plaats die vorig jaar werd overscha-
duwd door de plotselinge dood van onze 
jonge collega terwijl Weert juist altijd één 
van de hoogtepunten in ons kermissei-
zoen is. 
Zaterdagochtend 28 september 2024 

is een datum en moment die bij vele van 
ons in het geheugen gegrift staat. We we-
ten allemaal nog precies waar we waren, 
wat we deden, toen het verschrikkelijke 
nieuws ons bereikte. Hans van Tol jr. over-
leed compleet onverwachts in het bijzijn 
van zijn gezin en schoonmoeder. De peri-
ode van repatriëring vanuit Parijs, waren 
voor zijn nabestaanden een ware hel. En 
onze complete kermisgemeenschap was 
diep geschokt en in rouw ondergedom-
peld. 

Indrukwekkend en troostgevend wa-
ren alle familieleden en vrienden die ter 
ondersteuning naar Parijs afreisden. In-
drukwekkend was de minuut stilte op de 
zaterdagavond, de dag van zijn overlij-
den, om 20:00 uur ‘s avonds. Niet alleen 
in Weert, maar in heel Nederland en zelfs 
daarbuiten stond de kermis stil en was 
het muisstil. Hartverwarmend en troost-
gevend was de samenkomst op zon-
dagochtend tijdens de Heilige Mis op de 
autoscooter vloer in Weert. En dan het 
moment dat Hansje eindelijk terug naar 
huis kwam, naar Nederland, onder motor-
begeleiding van Franse, Belgische en vele 
Nederlandse collega’s, allen verbonden 
aan de Niglo’s.

Het eerste jaar.....
Na de allerlaatste keer komt de aller-
eerste keer,
de eerste keer zonder en dat doet 
weer zo verschrikkelijk zeer.
Al die eerste keren in dit allereer-
ste jaar,
waarbij je terugdenkt aan de 
laatste keer met elkaar.
Al die eerste keren doen 
iedereen die hem lief had 
veel pijn,
omdat je nog zo graag 
wilt maar het helaas niet 
meer zo mag zijn...

Het plotselinge overlijden van Hansje is 
en was een mokerslag voor de familie 
Van Tol en de familie Konings. Een groot 
gemis voor al zijn naaste familieleden, 
dierbaren en vrienden. Ook voor ons als 
BOVAK-bestuur, samen met onze eigen 
partners, heeft het veel impact gehad. 
Nog regelmatig is het thuis een gespreks-
onderwerp maar bovenal maken we ons 
zorgen. Zorgen om Hans en Brenda, zor-
gen om Danique en om Francis.

Je eigen kinderen zijn je grootste rijkdom, 
daar ga je voor door het vuur, daar wijkt 
alles voor. Je eigen vlees en bloed, met 
jouw genen. Door het verlies van Hans-
je van zo dichtbij mee te maken realiseer 
je je terdege wat al die andere families in 
onze kermisgemeenschap, die afgelopen 
jaren ook een zoon of dochter op veel te 
jonge leeftijd hebben verloren, doorma-
ken. Het intense verdriet is met geen pen 
te beschrijven en iedere speciale datum 
roept jaar na jaar herinneringen op die 
ons doen bese� en hoe groot het gemis 
is… En toch, een kermisexploitant reist 
weer verder want ‘the show must go on’

In de afgelopen twee weken bracht mijn 
‘kermistour’ me weer naar verschillen-
de traditionele kermissen verspreid door 
ons land. Ik hoop u tijdens één van de 
komende kermissen in o.a. Weert, Some-
ren, Oirschot, Leiden, Echt, etc. te mogen 
ontmoeten en te spreken. Voor de komen-
de twee weken wens ik alle collega ker-
misondernemers gunstige weersomstan-
digheden en een positieve exploitatie!
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Een jaar later


